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Veee Ağustoss Geldi...! 


Ağustos ayı geldi çattı! Mükemmel bir ay bizleri bekliyor değil mi? Sıcakların tavan yaptığı, tatilcilerin sürekli deniz, kum ve güneş fotoğrafları paylaştığı bu ayda, sizler için çok güzel bir sayı hazırladık! 


Evos Angels Ağustos sayısı dopdolu! Kapak yıldızımız Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı pop sanatçılarından Rober Hatemo, yepyeni albümü ve imajıyla sizleri bir kez daha büyüleyecek. Röportajı okurken bile Rober'in enerjisini alacaksınız. Gelelim diger isme, Türkiye Vucüt Geliştirme şampiyonlarından Enes Ünal, aldığı başarılar için geçtiği ve çektiği yolları size anlatıyor. Ekranlarda Kısmetse Olur programıyla herkesin dikkatini çeken bir isim olan Gözde Bozacıyla asıl mesleği ve kariyeri hakkında konuştuk! Sosyal medyada artık hemen hemen hepimizin takip ettiği, yaptığı videolarla herkesi kendine hayran bıraktıran sevgili Nez Demir ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ve artık bir kült bölümümüz olan, Gezelim Görelim bölümümüzde de çok keyifli bir yer sizleri bekliyor... 


Açıkcası Ağustos sayımız mükemmel içeriklerle sizleri bekliyor. Yazın plajda veya ofiste otururken güzel bir kahveyle birlikte mükemmel bir sayıyı okumanız için elimiz- 


den geleni yaptık. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. 


Sevgiler... 


KART BAŞVURUSU iÇiN 
TCKN 52 3880 


teb.comatr //0 850 200 0 666. 
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Giyim ve kozmetik alışverişlerinizde 


Yao EKSTRA BONUS 
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> biz kadınlara özel SheCard'ta 
, 
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Aylık kazanılabilecek maksimum bonus tutarı 100 TL'dir. Bonusların kullanım süresi 15 gündür. SMS gönderimi KDV, ÖİV dahil tüm GSM operatörleri için 0,65 TL'dir. GSM operatörlerinin birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. 
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EVOS CANLARIMMM... 


Güzel talepler, güzel beklentiler ve güzel oluşumlarla geçireceğiniz bir ağustos ayı dileyerek başlıyorum yazıma... Bildiğiniz üzere ücretli olarak çıkan 2. sayımız olacak bu ayki sayımız. İlk önce bu fikri oluştururken çekinmedik değil. 7 
yıldır ücretsiz olarak bu kadar hizmeti sunan tek bir kurumduk biliyorsunuz. Fakat dönüşlerinizin güzel olduğunu görmemiz bizi çok mutlu etti. Demek ki ister ücretli olalım, olmayalım sizler için bir değişimin olmadığını gördük. İnanın büyük mutluluk bizim için. İlginiz ve alakanıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 


Gelelim bu sayımıza... Kapak yıldızımız sizlerin uzun zamandır görmek istediği ve sorularınızı rahatlıkla yöneltebileceğiniz bir isim oldu. Sevgili Rober Hatemo ile inanın muhteşem bir çekim gerçekleştirdik. Bu güne kadar sorulmayan tüm soruları sorduk. Zaten instagram hesaplarımızdan çekim zamanını görmüşsünüzdür. İşte o kareler şimdi bu sayımızda sizlerle olacak. Ayın sportmeni bölümümüzde birinciliklere doymayan Sevgili Enes Ünal yer alıyor. Vücut geliştirme nasıl olur? Nasıl fiziğimi koruyabilirim? diyorsanız röportajını kaçırmayın derim. 
Ayın güzeli bölümümüzde sizlerin çok severek TV'de izlediğiniz bir isim geliyor. 
Kısmetse Olur'un güzeller güzeli yarışmacısı Sevgili Gözde Bozacı bizlerleydi. 
Sempatik tavırları ve eşsiz güzelliğiyle muhteşem kareler yakaladık... Ayın fenomeni bölümümüzde vine'dan sonra instagram'da çok büyük bir kitleye hitap eden komik mi komik şeker mi şeker cici bir kız konuğumuz oldu. Sevgili Nez Demir ile fenomenlik hikayesini güzel görüntülerle kareledik. Umarım sizlerde okuduğunuzda çok keyif alacaksınız. 


Her ay olduğu gibi ekibimizin stil önerileri, gezelim görelim, trendler, moda nedir köşelerimiz ve içeriklerimizle sizlerin huzurundayız. Şimdiden iyi Evos'lamalar diliyorum. 


Sevgiyle ve Bizle kalın... 


Forever New ile sonbahara sıcak geçiş 


Avustralyalı giyim markası Forever New'in yeni koleksiyonu Off Duty Escape ile kadınlar yazın rahatlığını birbirinden zarif parçalar ile sonbahara taşıyor. Düşük omuz elbise ve bluzlar, şifon, dantel, nakış, fırfır, çiçek deseni gibi detaylarla hem günlük giyimde hem de davetlerde göz alıcı bir şıklık sunuyor. Fırfırlı etekler, kısa tulumlar, denim gömlekler ve ışıltılı aksesuarlar ile moda tutkunları tatil dönüşü şehrin keyfini çıkarıyor. 


Dünyada modaya yön veren Paris, Londra, Milano ve New York'tan ilham alarak, tasarımlarını feminen güzellikle birleştiren Avustralyalı giyim markası Forever New, yeni koleksiyonu Off Duty Escape ile yazın sıcak günlerinden sonbaharın hafif esintilerine uzanıyor. 


Her koleksiyonunda farklı bir hikaye ile karşımıza çıkan Forever New, kadınları bu kez yaz tatilinin enerjisini şehre taşımaya davet ediyor. Koleksiyondaki . 
düşük omuz elbiseler, çiçek desenleri, çizgiler, fırfırlar ile hareketlenirken, şifon kumaşları ve dantel detaylarıyla da gündüzden geceye taşınıyor. Eteklerde ekose, anvelop ve fırfırlar, tulumlarda zarif desenler, bluzlarda düşük omuz, volan ve bağcıklar ön plana çıkıyor. 
Omuzları açıkta bırakan, önden bağlamalı denim gömlekler ve şifon bluzların tamamlayıcısı jean'ler olurken, göbeği açıkta bırakan crop modeller ise şortlar ile birlikte spor bir şıklık yaratıyor. 


Off Duty Escape koleksiyonunda, koyu renk üzerine çiçek desenleri, soft allık paleti, mavi ve yeşil tonlar, zengin detaylarla hareketlenen parçalar arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor. Beyaz üzerine kırmızı veya mavi çizgiler ise, yaz mevsiminin izlerini taşıyor. Forever New kadınlarının vazgeçilmezi siyah da, canlı desenlerle birlikte çarpıcı bir güzellik sunuyor. 


Gold veya gümüş ışıltılı saatler ve boncuk, pul işlemeli şallar, koleksiyondaki parçalara zarif bir dokunuş katıyor. 
Sneaker'ın rahatlığından vazgeçmeyen kadınlar, bantlı topuklu ayakkabıları ve metal zincirli küçük omuz çantalarıyla da göz alıcı bir şıklığa bürünüyor. 


Boyu Konfor! 


Yazın cıvıl cıvıl enerjik havası Sport in Street'te rengarenk 

adımlarla karşılanıyor. IN Street'te yer alan dünyaca ünlü 

> “markaların sneaker, sandalet ve terlik modelleri ile yazın enerjisi kombinlerinize yansıyor. 


— e 
Metalik renklerden pastel tonlara, yüksek tabanlardan keten sneakerlara onlarca modeli bir “arada sunan Spoft'in Street, ilkbahar/ koleksiyonu ile rahat ve şık görünümü yakalamak ol- 
> dukça | kolayı. Her yaşa, Her! tarza hitâp eden birçok model ve.renk seçeneğindeki sandalet 


e terlikmadelleri ise, yaz sezonunda! her kombinin'en dikkat çekici Yalar aliyor 


IN Street'in birbirinden konforlu'sneaker, sandalet ve terlik modellerini daha yakından görebilmek için IN Street mağazalarını veya WWW. 
sportinstreet.com. 
tr'yi ziyaret edebilirsiniz. 
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İnternetin en zengin giyim markası bonprix. 
com.tr, yaz davetlerinde kusursuz görünmek isteyen kadınlar için birbirinden şık ve zarif elbiseler sunuyor. Taş, payet ve derin yırtmaçlar, maksi elbiselerde feminen bir görünüm yaratırken, kısa elbiseler ise, şifon, dantel ve transparan detaylarıyla büyülüyor. Seçili ürünleri yalnızca 24 saat içerisinde kargoya veren bonprix ile davete sayılı günler kalsa bile, kadınlar kendilerine en yakışan elbiseyi oturdukları yerden hızlı ve güvenli bir şekilde almanın keyfini çıkarıyor. 


Yaz mevsiminde birbiri ardına gerçekleşen nişan, düğün ve kokteyllerde kusursuz görünmek isteyen kadınlar, internetin en zengin giyim markası bonprix. 
com.tr ile davetlerin yıldızı oluyor. Maksi elbiselerde sezonun trendi düşük omuzlar, payet, taş, drape ve derin yırtmaçlarla birlikte göz alıcı bir şıklık sunuyor. 
Şifon, dantel ve transparan detayların yer aldığı kısa elbiseler ise feminenliğe vurgu yapıyor. 
bonprix'nin seçili ürünlerde geçerli hızlı kargo hizmetiyle yalnızca 2 - 3 gün içerisinde birbirinden şık elbiselere kavuşan kadınlar, bu sayede son anda çıkan davetlerde bile 'ne giysem” diye düşünmeden eğlencenin tadını çıkarıyor. 
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Makeup: Fİgen ZAİM 
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“2010 ve 2015 arası Biraz kendimi ötelenmiş ve ilgisiz hissettim. Bu beni çok yordu. Bir rahatsızlık geçirdim. Sıkıntılarla birlikte rahatsızlıklarımda daha da büyük oldu. Çünkü zoruma gidiyordu. Bu kadar yaptığım Türk halkına eserler 

varken bana yokmuşum gibi davranılması beni derinden yaralıyordu. 
Ama vazgeçmedim. Gördüğünüz gibi..." 


Rober Hatemo... Nerelisin, nerelerden buralara geldin. Nasıl bir ailede yetiştin. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? 


İstanbulluyum. Annem babamda İstanbullu... Anne tarafım Kırşehir, baba tarafım Sinop Kastamonu taraflarından gelmiş. Annem evlenmeden önce çalışıyormuş. Ben doğduktan sonra ev hanımıydı. Babam kuyumcu imalatçısıydı. Babam 7-8 yıl öncesinde iflas yaşadı. Hamdolsun her şeyi toparladık. Her şeyi yaşadık ve gördük bu hayatta... Böyle biri Rober Hatemo. 


Çok farklı bir yansıman var. Gülüşün, ses tonun, mimiklerin o kadar çok pozitif ki. Girdiğin her yere ışık saçıyorsun. Bu senin özünle mi alakalı yoksa mutsuzken de kendi içinde bir terapi mi uyguluyorsun? 


Teşekkürler öncelikle. Aslında zor bir soru. Zamanla oluyor bu. Hemen olan bir şey değil. İnsan zamanla kendini eğitiyor, acılara göğüs germeyi öğreniyor, mutsuz olduğum anlar tabiki var herkes gibi. Ama genelde mutlu görünmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar biliyorum ki beni seviyorlar ve iyi görmek istiyorlar. Elimden geleni yapıyorum bunun için. Birazda sanıyorum kendi ailemden gördüklerimle alakalı bir şeyler. Babam çok iyi bir insandır. Annemde çok iyi ve eğlencelidir. Bütün ortamlarda hep annemi ararlar. “Ne olur sende gel” diye. Biraz bu yönüm anneme çekmiş sanırım. Rahmetli dedem 'de öyleydi. Her iki ailemde müzisyen. Müziğin içinde büyüdüm. Her hafta sonu toplanıp müzik yaparlardı. Herhalde bunların hepsinin bütünü diyelim. 


“Giden candan gidiyor” adlı şarkınla piyasayı her zamanki gibi kasıp kavuruyorsun. Kimlerle çalıştın bu single'da? 


Giden Candan Gidiyor 'un sözü 

müziği Ogün Dalka'nın. Mailime gelmiş bir şarkıydı. Tesadüf eseri oldu. Osman Çetin aranjesini 

yaptı. Hasan Kuyucu klibini çekti. Son yaz versiyonunu Alper 
Atakan yaptı. 
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Şarkılarını seçerken en çok neye dikkat ediyorsun? 


En çok sözlere dikkat ediyorum. Öncelikle sevmem, duygulanmam lazım. Eğlenceli bir şarkıysa eğlenmem gerekli. Böyle deyip geçmek istemiyorum tabiki, Sözler neleri anlatıyor. Yazan kişinin edebiyat dilinin ne kadar iyi olup olmadığına dikkat ediyorum. Söylenmemiş sözler olması çok önemli. Bu çok zor bir şey çok sözler söyleniyor. Mesela giden candan gidiyor halk arasında çok kullanılan bir. 
pelesenktir. Ama hiçbir şarkıda kullanılmamıştı. Örneğin zamana uygun olmalı, melodik yapısı ve zengin olması. Kısır melodiler ve sözler hoşuma gitmiyor. Günlük sözleri, güncel şarkılarıda deniyorum ama hiç ağzıma yakıştırıp söyleyemiyorum. Bana olmuyor. Bu da benim özelliğim sanırım. 


Uzun yıllardır müzik piyasası içerisindesin. 
Bu kadar var olmayı neye bağlıyorsun? — 


Bende baktım ki'bu sene 20 sene olmuş ve we Giden Candan Gidiyor 20. Seneye denk geldi. 
Bir kere çok hızlı bir giriş yaptım müzik piyasasına. 1997'de bir gecede Esmer şarkısıyla star oldum. Çok doğru, değişik, radikal, hiç yapılmamış aynı zamanda da popüler olabilecek bir görüntü sergiledim bu şarkıyla. Girişim çok hızlı olduğundan devamının hep iyi gelmesi gerektiğini düşündüm. İyinin sonu yok. Hep daha iyi bir şeyler yapmak zorundasınız. Biraz ondan daha aşağısında bir şeyler yaptığınızda başlarsınız geri sarmaya. Seçtiğim şarkılar bir şekilde hala sevilip, dinleniyor. Çiçeğim, Tanrım vs. gibi. Bunlar beni klasikleştirdi. Yerimi edindim Türk müzik camiasında. Ben düzgün duruşum ve seçtiğim şarkıların kalitesine bağlıyorum bu dediğinizi. Kimse dört dörtlük değildir ama olabildiğince elimden geldiği kadar N düzgün bir profil çizmeye çalışıyorum her konuda. O yüzden buna bağlıyorum. 


Herkesin yüreğine yani gönlüne dokunan şarkıları seçmekte büyük bir başarı... Bu tarz eserlerini belirlerken hangi duygu yoğunluğunda oluyorsun? 


Bu o zamana göre değişiyor. Mesela o zamanlarda seçerken şarkılarımı hayatımda aşk vardı. 
İçgüdüsel olarak seçimde bulunuyordum. Ama giden candan gidiyor öyle olmadı. Tamamen geneli, insanları ilgilendiren bir konudan dolayı seçtim. 2016'da bunu söylemiştim ama bir daha yineleyim. 
Biliyorsunuz 2016'da Türkiye büyük olaylar atlattı. Terör, patlamalar vb. biliyorsunuz. Bu şarkı- ya benim denk gelmem dediğim gibi maile bakarken bu şarkının gelmesi. O an televizyonda Ankara'daki patlamayı gördüm. Şarkı çalarken birden bire nakaratta giden candan gidiyor deyince sözün içinde öncelikle ağladım. Çok kötü oldum. Resmen bu bir işaret herhalde dedim. Baktım şarkıda çok güzel. Dedim bunu tanrı gönderdi. Gerçekten böyle söyledim ve yapmaya karar verdim. Keza böyle bir durum olmasaydı bile şarkıyı her türlü hayata geçirir, sizlere duymanız için yapardım. 
Böyle olmasını da istemezdim. 
Ama bu şarkının hikâyesi bu... 
Daha önceki şarkılarımın hikayeleride genelde aşktı. Benim seçtigim, duygulandığım, içime sinen şarkılardı. 


Seslendirdiğin tüm şarkıların unutulmuş veya piyasa şarkıları konumuna hiçbir zaman gelmedi. Hala dinlenildiğinde yeni çıkmış gibi dinliyoruz. Fakat uzun zamandır single veya albüm yapmadın. Bunun sebebi neydi? 


2010 ve 2015 arası yazılı-görsel basın olsun, halk için geçerli değil tabi bu dediklerim. Biraz 
kendimi ötelenmiş ve ilgisiz hissettim. Bu beni çok yordu. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum. Bu arada sabrettim tabiki. Sabreden kazanır. Bir rahatsızlık geçirdim. Sıkıntılarla birlikte rahatsızlıklarımda daha da büyük oldu. Çünkü zoruma gidiyordu. Bu kadar yaptığım Türk halkına eserler varken bana yokmuşum gibi davranılması beni derinden yaralıyordu. Ama vazgeçmedim. Gördüğünüz gibi. 


Sanat camiasıyla aran nasıl? Sa- 
'natçıdan dost olunmaz derler. Katılıyor musun? 


Böyle bir laf ben kendimi bildim bileli hep var. Ben buna katılmıyorum. 
Katılıyorum desem kendi yaptığım mesleği kötülemiş olurum. Kimsenin herkes dostu değil. Benimde öyle. 
Dost zaten 1-2 tane var. Ben öyle düşünüyorum. Benim de öyle dostluklarım var. Diğerlerinin hemen hemen 9695i ile muhakkak selamlaşır, hal hatır sorarız. Özelde görüşmesek bile. Sevdiğim için sevildiğimi de : düşünüyorum. Ama 1-2 kişi hariç. 
Bu dediğiniz cümleye pek katılmıyo- 
“rum. Artık bu algıyı da değiştirmekte lazım sanatçıdan dost olmaz diye. 
mm EZEN 
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Bu sektörde olmasaydın hangi alanda ilerlemek isterdin? 


14 yaşında başladım tek başıma 
sahne yapmaya dedemle birlikte. Askere kadarda hep böyle devam etti. Askerden 18 ay sonra geldiğimde bir yandan da baba mesleğim olan kuyumculuğu yapıyordum. Yani ben bu mesleği yapmasam kuyumcu olurdum. Başka bir alternatifim yoktu. Kendime bir 
zaman biçtim askerden gelince. 1 
sene içerisinde Rober bunu yaptın yaptın, yapmadın uğraşmayacaksın dedim. Bu belki çok ütopik gelebilir. İnanılmaz da gelebilir. Ama gerçekten öyle tam 365 gün sonra benim albümüm çıktı askerden geldikten sonra ve öylede devam etti. Ama şimdi bu kafamla insan psikolojisini çok seviyorum. Psikoloji okuyabilirdim tabi o dönemler böyle bir düşüncem yoktu. 


Önümüzdeki dönemde seni nerelerde göreceğiz? 


Şimdi bir şarkı daha hazırlıyorum. 
Çok eğlenceli bir şarkı olacak. Rober'den istediğiniz ya damar istiyorsunuz ya slow poplar... Bu seferki öğle olacak. Tabiki yine programlar, konserlerim olacak. 
Televizyonda daha çok olmak istiyorum bu sefer. Allah kısmet ederse... Aklımda, kafamda istediğim şeyler var. 


"Mutsuz olduğum anlar tabiki var herkes gibi. Ama genelde mutlu görünmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar biliyorum ki beni seviyorlar ve iyi görmek istiyorlar. 
Elimden geleni yapıyorum bunun için." 


kacak olursan b kunmakta var işik aklın başından vabını tam bilemi l 
Verebilecek birinin oldu rum. 


Hayatında özel biri var £ seni hiçbir zaman bii 
Bunu nasıl başarıyorsur İY ik ZU 
Hayatımda özel biri şuanda Yı da vardı. Magazincilerin peşi, duğum, kaçtığım zamanlard meşhurdur ya hele ki o dönem ma ciler koşar sen kaçarsın. Benimd yaşadığım kişi şuan evli. konik ru değil sadece. Ama olmadı d bir şekilde. 3 kişiyle bu konuyla ala! 
dönem haber oldum. Ama epeydir b şey yok. ) 


Hayatında asla affetmem diyeceğin 3:şey nedir? 


Asla, asla dememöyi öğrendim hayatımda. Bunu da zamanla öğrenebiliyor insan. Böyle bir şey diye düşünüyorum: En azından nefret etmem ama görüşmem. Hayatımdan çıkarırım. 


Olmazsa olmazların? 
Ailem, spor ve müzik. 
Senden bir senaryo yazman istenilse 


bunun konusu olarak neyi seçerdin —2 7 
ve niçin? 


Kendimi seçerdim. Bunu da yapmayı 

düşünüyorum aslında ama çok ilerleyen zamanlarda: Bilmediğiniz ya da Yansıtılmayan diyelim:daha'çok yanlarımı'kaleme almak; hayatımda yaşadıklarımı duyurmak için böyle birsenaryo kendime yazma planım'var zaten. 


Ruhunun olmasını istediği yer neresi? 


Dertten beladan uzak, akan suları yeşilliği bol olan yerler. Yalancıların, düzenbazların, ikiyüzlülerin, kötülerin, cana kastedenlerin olmadığı bir dünya... 


taları m £ geçebi 4 
Bazen ve 


ye. tutkun, 


men oluyor. Ser 


emi Z 


Uzun yıllar he, imis senedir kamyo- 


“net kullanıyorum.'Hi 


yazın gittiğim ye: 

çok uyduğu için bel uyduğu için büyük motorlu taşıtlara tutkı Sp: Mz eelerine, içeceklerine tutkum var. Kull ile araştırır, bakarım. Eskiden kıyafetlere çok eğimi >) Şimdi daha az. Bir oda dolusu kıyafeti koyduğu LU giyinme odam var. Gardırop sevmiyorum. Film ve kitap tutkumda var. 


N N 
Sahne kostümlerini genelde styling ekibin mi belirliyor yoksa seninde kattıkların oluyor mu? 


Aslinda ilk albümde böyle başladı. Tanju Babacan kırmızı kostümümü tasarlamıştı. Klip, fotoğraf çekimi ve sahnede oluyor ama özel hayatımda yok. Sizin çekiminizde modacı Emre Erdemoğlu'yla çalıştım. Bir önceki fotoğraf çalışmam da stylist Alexander Coco'yla çalışmıştım. Genelde yapıyorum. Biraz alışkanlık diyelim buna. Olması gerekli diye de düşünüyorum. Bende anlıyorum ama herkesin bildiği işi yapması ya da profesyonel bir elden destek alması çıtayı daha da yükselttiğini düşünüyorum. 


Giyim olarak tercih ettiğin markaların hangileri? 


Pek marka tercihim yok aslına bakacak olursan. Eskiden çok vardı ama artık kafama uygun şeylerde bulamıyorum. 
Kadınlar çok şanslı bu konuda. Çok özel seçtiğim markalar yok güzel olduktan sonra ve kumaşı kalitesi olduktan sonra özel tasarım ürünleri tercih ediyorum. 
Naylonlu şeyleri sevmiyorum. Kimseye de sağlığı açısından tavsiye etmiyorum. 


Ne tarz kokuları seversin. Kullandığın parfüm? 


Odunsu veya fresh kokuları seviyorum. 
Çok koku da kullanmıyorum. Genelde deodorant tercih ediyorum. 


Sosyal medya ile aran nasıl? Aktif olarak kullanıyor musun? Hesapların hangileri? 


Demin konuştuğumuz gibi sosyal medya ile aram iyi. Twitter ve instagram onaylı hesaplarım. İki facebook hesabim var. 
Biri kurumsal birisi şahsi... Rober Hatemo real benim instagram hesabım. Bir yatarken 1 saat, birde kalkarken 1 saat bakıyorum. 


Buradan okurlarımıza iletmek istediklerin? 


Sağlık, mutluluk diliyorum. Umuyorum iyi zamanlar bizi bekliyordur. Ayrıca bana ve şarkıma olan ilgiye sizin aracılıgınızda teşekkür ediyorum. 


Son olarak dergimiz Evos Angels hakkındaki düşüncelerini alalım? 


Teşekkür ediyorum. Bundan birkaç ay önce bana bir ödül verdiler. Beni çok gururlandırdı ve kamçıladı. Çok hoşuma gitti. Çokta güzel bir geceydi. Benim gördüğüm kadarıyla gayet profesyonel, şık bir geceydi. Devamını temenni ediyorum ve zannediyorum daha güzel şeyler olacak Evos Angels için. Daha da büyüyecek, öyle görüyorum. Hep beraber inşal- 


lah... Hakkınızda ve hakkımızda hayırlısı olsun. Her şey için teşekkür eder, mutlu yarınlar dilerim. 


Dr.Betül Şengör 
Dermatoloji Uzmanı 


YAZ BİTMEDEN AMELİYATSIZ 
İNCELMENİN VE BÖLGESEL 
FAZLALIKLARDAN 
KURTULMANIN YOLLARI 


İster erkek, ister kadın hepimizin ortak sıkıntısı spor ya da diyetle kurtulamadığımız fazlalıkları deniz mevsimi gelince nasıl saklayacağımız. Kısa zaman içinde gözle görülür bir değişiklik olmayacağını düşünüyoruz, aslında yanılıyoruz. 


Kişinin vücut yapısına ve bölgesel fazlalıkların oranına göre ameliyatsız çözümler kısa bir süre içinde olumlu sonuçlar verebiliyor. Tek bir yöntemin yeterli olmadığı durumlarda ise, farklı teknoloji ve tedavilerin kombine edilmesi söz konusu. Bu durumlarda, bölgesel incelme ve bölgesel zayıflama konusunda tecrübe sahibi hekimlerin görüşü alınarak kombine bakımların yararlı olacağını kendisinde de deneyimlemiş bir doktor olarak öneriyorum. 


Bölgesel inceleme ve zayıflama multidisipliner bir iştir. 

Çünkü tek başına diyet ile ya da tek başına spor ile hatta tek başına cihaz uygulaması ile sonuç alınamayabiliyor ki bu konu hep güncelliğini koruyor. 


Bölgesel zayıflama ve incelme için ameliyatlı çözümlerin başında liposuction gelir. Ameliyatsız çözüm arıyorsak teknolojik estetik sektöründe birçok cihaz ve yöntem vardır. Peki kendimize uygun olanı nasıl seçebiliriz? 
Bu sorunun cevabı için bu yazıyı kaleme aldım. 


AMELİYATSIZ BÖLGESEL ZAYIFLA- 
MA VE İNCELMEDE LAZER LİPOLİZ 


Eğer vücudumuzun belirli bölgelerinde daha fazla yağ depolanmaları oluyorsa, o bölgeye lokal etkili olan ameliyatsız çözümler önerilmektedir. İlerleyen cihaz teknolojileri sayesinde uygulanacak bölgede yağ hücreleri hedef alınırken o bölgenin cildinin de aynı zamanda yenilenmesi yani cilt sıkılaşması hedeflenir. 
Şöyle bir örmek verebilirim. Göbek çevresinde göbek deliğinin üstünde veya altında ya'da iki yanında simit gibi (lovehandle) fazlalıkları olan kişilerde liposuction yapmadan. hem de vakum içermeyen etkili bir uygülama idealdir. Ameliyatsız bölgesel incelme ve bölgesel zayıflama için geçmişten günümüze gelen ultrasonik ses dalgaları, yağ hücrelerine hasar veren soğuk lipoliz ve hatta iğneli olup lipoliz (yağ eritme) etkili doktor enjeksiyonlarını da dene yimlemiş bir hekimim. Bu nedenli bir cihazın vücut üzerinde yan 

kisi olmadan kısa ve uzun vade vücudun cildinde herhangi biri tenmeyen etki oluşmasına neden olmayacak en etkili uygulamayi se- 


çebiliyorum. 


Peki neden lazer lipoliz? Eğer liposuction gibi etkisi olan ancak ameliyat olduğu için bu yöntemi tercih etmeyen bir hastamın bölgesel zayıflamaya ihtiyacı varsa, öncelikle cildi vakumlamadan (ki sarkmayı tetikleyebiliyor) yağ hücrelerinin zarını hasarlamasını hedeflerim. Gerek soğuk gerekse sıcak uygulamaların ortak amacı budur. Yağ hücreleri kolayca parçalanabilirler. Ancak miktar olarak zarar vermeyecek maksimum yağ parçalanması için lazer lipoliz çok uygundur. 


Ameliyatsız bölgesel zayıflama ve incelme yöntemi olarak bilimsel ortamda etkinliği onaylanmış, güvenliği ile ilgili sertifikası olan bu yöntem ile incelmek mümkün olmaktadır. 


Lazer lipolizde beğendiklerim; 


sVakumu yok dolayısıyla kılcal damarlara zarar vermiyor ve cildin sarkmasını tetiklemiyor. 

ecildin ilk 2-3 cmlik alanını önceden 3-4 dakika soğutuyor olması cildin yanmasını önlüyor. 

sYağ hücrelerini yaklaşık 47 C'ye kadar ısıtarak komşu yağ hücrelerine maksimum miktarda ulaşabiliyor bu sayede diğer teknolojilere göre daha fazla yağ hücresi aynı seansta etkilenebiliyor. 

eCildin altına verilen lazer dalgaları cildin üstteki dermis dediğimiz kollajen ve elastik liflerin üretildiği tabakaları da üretim yönünde tetikleyerek bölgesel sıkılaşma yapabiliyor. 

*Bu işlem ile vücut sistem olarak yük almıyor. Vakum ve soğuk olmadığı için morluk ve ciddi şişlikler de olmuyor 

sParçalanan yağ hücreleri sistemik dolaşıma katılarak idrar ve dışkı olarak atılıyor. 


Ameliyatsız incelme bölgesel zayıflama gibi yöntemlerde yağ hücrelerindeki erime ve bölgesel incelme etkileri 3. haftadan sonra başlar. Çünkü ilk 3 hafta işlem gören bölgede dolaşım tetiklendiği için artmış, kan dolaşımı buraya yönelmiş ve çöpçü hücrelerden oldukça zengin bir ortam vardır. Bu da vücudun bu bölgesinde hafif bir ödem olarak kendini gösterir. Ödemin çözülmesi için içtiğimiz su miktarını 1 litre olarak arttırmakta fayda var. Ayrıca imkanımız varsa masaj yaptırmak ve yürüyüş yapmak önerilebilir. Her zaman kendisine bakmak zorunda olan bir mesleğim olduğu için ben de tüm bu saydıklarıma dikkat ediyorum bölgesel de olsa zayıflamak ve incelmek istiyorsak emek vermeliyiz. Kendimizi bu konuda motive etmeliyiz. Kendimizi görmek istediğimiz şeklimizle hayal etmeli ve hedefe odaklanmalıyız. Arada yediğimizi içtiğimiz kaçırdıysak battı balık yan gider demeyip ertesi günlerde daha az yemeli daha fazla spor yapmalı ve su içmeliyiz. 


Sevgiyle kalın sağlıklı olun... 


90/0'ye varan 


ile haydi sen de 
Boynerle! 


Yaz sezonu koleksiyonlarını müşterilerine heyecan verici indirimlerle sunan Boyner, indirim sürprizlerine devam ediyor. Boyner sezonun ve dünya moda markalarının kadın, erkek, çocuk koleksiyonlarında sunduğu milyonlarca üründe “70'ye varan indirim kampanyasıyla müşterilerini Boyner ve boyner.com.tr'ye davet ediyor. Ayrıca Axess ya da Card-Finans”a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığı sunuyor. 


Boyner özel tasarım ekibi tarafından tasarlanan Fabrika, House of Camellia, Black Pepper, Limon Company, Miss Guided ile çiçek desenli, asimetrik kesimli uzun elbiseler, tulumlar, askılı bluzlar, chino pantolonlar, şortlar tatil ihtiyaçlarınız için tüm alternatifleri sunuyor. Erkekler için Pierre Cardin, North of Navy, Cotton Bar, Dockers, Fabrika gömleklerde marin çizgiler, beyaz, lacivert ve mavinin huzur veren uyumu göze çarpıyor. 
Fit kalıplar, rengarenk kumaş ayakkabılar 

ve espadriller, deniz ve gözyüzü renkleriyle uyumlu ceket ve pantolonlar erkeklerin yaz stiline eşlik ediyor. Rengarenk tasarımlarıyla çocukların favorileri Limon Kids, US Polo, Benetton, Koton Kids, Pink & Orange, North Of Navy Kids, Funky Rocks yaz koleksiyonları çocukların tatil heyecanını mutluluğa dönüştürüyor. 


Yaz modasına dair her şeye, sezon içinde kaçırdığınız, aklınızda kalan ürünlere ve tatil ihtiyaçlarınıza Büyük Boyner İndirimi ile sahip olmanın şimdi tam zamanı. Axess ve Cardfinans'a özel 9 taksit seçeneği ile yaz koleksiyonlarında kaçırdığınız her şeye sahip olmak şimdi çok daha kolay. 


İN 

üyük Boyner indirimiyle haydi e Boynerle! Rengarenk ti- 

Y örtler, en şık gömlekler, şıkir Şıkır elbiseler, kombininizi tamamla- 

#4 cak ayakkabılar, sandaletlerive yüzlerce marka şimdi 2670'e va- in indirimle Boyner ve YKMide! 


SİMDİ TÜRKİYE'DE 


MADE IN GERMANY 
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MADE IN GERMANY 


Öne 
Znal 


“İyi bir vücuda herkes sahip olabilir yeterki istesin. Bunun için antrenmana vakit ayırıp iyi bir trainer ile çalışmalı ve düzenli bir beslenme uygulaması gerekmektedir. Bu iş sabır işidir antrenman, beslenme ve yeterli dinlenme birlikte olduktan sonra herkes istediği sonuca rahatlıkla ulaşabilir." 


Enes Ünal kısaca seni tanıyabilir miyiz? Nerelisin, nereden mezunsun? 


İstanbulluyum. Aslen Bulgaristan göçmeniyiz. Üniversite'yi Beykoz üniversitesinde girişimci lik proje yönetimi ve lojistik okudum. Sporcu kariyerime Kavacık ve Beykoz sporda futbolcu olarak başladım. Minik takımdan A takıma kadar 10 seneye yakın profesyonel lisanslı olarak oynadım. Futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme sporuna merak saldım ve 2007 yılından beri vücut geliştirme yapıyorum. İlk olarak profesyonel olarak Antalya'da düzenlenen yarışmada 2013 yılında büyük erkekler 65kg. Türkiye 7.si oldum. Ardından 2014 yılında Zonguldak”ta düzenlenen yarışmada büyük erkekler 70kg. Türkiye 2.si oldum ve son olarakta 2016 
Antalya'da düzenlenen yarışmada -175 klasik vücut geliştirme Türkiye 2.si oldum. 


Vücut geliştirme hikâyen nasıl başladı? 


Vücut geliştirme hikayesi futbolu bıraktıktan sonra bireysel spor arayışına düşüp güçlenmek amacıyla başladı. 


Evet! Ataşehir'de yeni devraldığım Healthy fit vip «spor salonunda özel ders veriyorum. Ayrıca öğrencilerimin kendi spor salonlarında özel ders vermekteyim. 


) Herhangi bir yerde trainer'lik yapıyor musun? 


Antalya'da düzenlenen vücut geliştirme şampiyonasında dereceye gireceğinden emin miydin? ” 


© Antalya'da düzenlenen Türkiye vücut geliştirme yarışmasında dereceye gireceğimden emindim. 

m N ESR : 

> Çünkü-önceki yarışmalarda izlediğim kendi yaptı- 

“ gım derecedeki formdan da daha iyi bir form tut- Benay 

muştum. Bu bana podyumda ekstra bir güven v ve 

rahatlık kattı. 


Yarışmanın sana negil 


Yarışmadan bir fayda sağlamak amacıyla katılmadım. Tamamen podyumu ve o atmosferi hazırlık sürecini sevdiğim için katıldım. 


zsiniz. Diyet, antrenman, motivashayatı, öğrencileriniz hepsini bir de 1 gün 1saat bile aksatmadan sistemli bir şekilde yürütmek gerekmektedirâÖzellikle diyetin son 1 ayı hataya yer - Son 1 ay podyumdaki sıralamanızda İsi çok yüksek. Beslenmede ufacık bir kaçamak yapma lüksünüz yok. Diyetin gk bir antrenman sürecini de el yül ük sarekiyor. 


Senin gibi dereceye girmek isteyenler için önerilerin neler? 


Derece yapmak isteyen bir sporcu antrenmana, beslenmeye, dinlenmeye dikkat etmelidir. Bu üçü olmazsa olmazdır. Hepsinin hakkını vermek gerekir. Bunların yanı sıra birçok sosyal hayattan vazgeçmeleri gerekmektedir. 
Çünkü yemek saati geldiğinde yemeğinin başında, antrenm 


dinlenme vakti geldiği: 

ğında olmalıdır. Doğum, partiler, eğlence yerl, unutun. Çünkü bun 


Her erkek senin gibi bir vücuda sahip olabilir mi ya da senin gibi bir vücuda sahip olabilmesi için neler yapması gerekir? 


İyi bir vücuda herkes sahip olabilir yeterki istesin. Bunun için antrenmana vakit ayırıp iyi bir trainer ile çalışmalı ve düzenli bir beslenme uygulaması gerekmektedir. Bu iş sabır işidir antrenman, beslenme ve ye- 


Aynı zamanda gelişim için tek yönlü antrenman değil çok yön. 
lü antrenman yapmak gerekir. 
Bunların yanında ektamorfik, 


Sağlıklı bir vücut için en önemli yapılması gerekenler nelerdir? 


Suplementlerin spordaki faktörü nelerdir ve hangi süplementleri önerirsiniz? 


Suplementler benim için sadece gıda takviyesidir. 
Kesinlikle ana gıda olarak veya öğün olarak tüketilmemesi gerekmektedir. 
Spora etkisi antrenman 


di 

Mamalar göre düzenli kardio yapan vücut geliştirme sporcuları her zaman daha kaliteli kaslara daha iyi forma sahip olup daha iyi sonuçlar almıştır. Vücudumuzdaki 

02 yani oksijen ka- 


Yağ yakmak için neler yapılmalı? 


Şüphesiz ki en önemli etken doğru, sağlıklı beslenmedir. Vücudumuzdaki Maxvo2 kapasitesininde buna etkisi oldukça fazladır. 


Spor salonu seçilirken nelere dikkat edilmeli? 


Spor salonu seçerken en dikkat edilmesi gereken o salonun temizliğidir. 
En çok bakteri kapacağınız ve en kolay bulaşıcı hastalıklara yakalanabileceğiniz yerlerdendir. Benim tercihim kalabalık olmayan yüksek tavanlı iyi bir havalandırma sistemi olan üyelerinde havlu kullanma gibi spor kültürü oturmuş spor salonlarını tercih etmektir. Olmazsa olmazlardan biride spor salonlarının daha çok kişiye özel olmasıdır. Antrenmana odaklanma ve motivasyonu arttıran alanlar sizin performansınızı daha da arttıracaktır. 


Gelelim özel hayata... Bizlere bir gününün nasıl geçtiğini anlatır mısın? 


Özetle güne hep erken başlarım. Sabahları genellikle 5:30 civarı uyanıp sağlam bir kahvaltıdan sonra 6:00 da öğrencimle derse başlarım. Saat 12:00a kadar derslerim devam eder. Ardından nişanlımda spor hocası onla buluşup öğle yemeğini beraber yeriz. Sonra 14:00 gibi dersime geçerim bir saat sonra Enes'in dinlenme vakti gelir yaklaşık bir buçuk saat dinlenmeye çekilirim. Ardından antrenman vakti gelmiş olur ve güzel bir antrenman yapıp peşinden tekrar beslenme vakti gelmiştir. Hemen ardından akşam derslerime başlarım ve zaman zaman 22:00 a kadar devam eder. Ders aralarında ufak ara öğünlerimi de yerim ve günü tamamlamış olurum 23:00 civarı evde olup artık yeni gün için dinlenme vakti gelmiştir. Hafta içi yoğunluğumdan dolayı hafta sonunu genelde dinlenme ve aktivitelerle geçiririm. 


"Derece yapmak isteyen bir sporcu antrenmana, beslenmeye, dinlenmeye dikkat etmelidir. Bu üçü olmazsa olmazdır. " K 


Hayatında olmazsa olmazlar nelerdir? 


Hayatımda olmazsa olmazlar kesinlikle antrenmandır. 
Antrenman yapmadığım zaman psikolojik olarak kendimi kötü hissederim ve o gün benim için boş geçmiştir. Ayrıca yemek yemekten çok keyif alırım. Düzenli beslenmede olmazsa olmazlarımdandır. 


Hayatında biri var mı? Enes Ünal için aşk nedir? 


Hayatımda biri var. Nişanlıyım... Oda personal trainer. 
Bu konuda çok şanslıyım kendisi de aynı işi yaptığından dolayı her durumda beni anlayabiliyor. Yarışma hazırlık sürecinde de çokça desteği olmuştur. Genelde personal trainerların çoğu bilgi paylaşımı yapmaz. Biz kendi aramızda güzel bilgi paylaşımları ve araştırmalar yapıp işimizi geliştirip her zaman yeni bir şey öğreniyoruz. Aşk Enes Ünal için güven, huzur, tutku, paylaşım, saygı, sevginin bütünüdür. 


Alışverişe çıktığında en çok ne alırsın? 


Alışverişe çıktığımda en çok spor kıyafetleri alırım. Bununla beraber ayakkabı hastalığımda var diyebilirim. Hatta alışverişte yanımda biri varsa ayakkabı aldırmaması için onu uyarmam gerekebiliyor. 


Giyim olarak tercih ettiğin markalar hangileri? 


Giyim olarak tercih ettiğim başlıca markalar spor giyimde; Under Armour, Nike. Klasik ve günlük giyimde; Vakko, Beymen, Calvin Klein, Levis, Lacoste. 


Ne tarz kokuları seversin. Kullandığın parfüm? 


Genelde fresh kokuları severim. Kullandığım parfüm genelde Bvlgaria Agua ve Hermes. 


Hayatında asla affetmeyeceğin 
İhanet 
Yalan 
Nankörlük... 


"Egzersiz vücudumuza olan borcumuzdur. 
Her gün nasıl beslenip besin ihtiyacımızı karşılıyorsak egzersiz de vücudumuzun gıdasıdır.” 


Buradan okurlarımıza iletmek istediklerin? 


Sağlıklı bir yaşam geçirmek istiyorsanız egzersiz sizin 

için vazgeçilmez olmalıdır. 
Egzersiz vücudumuza olan borcumuzdur. Her gün nasıl beslenip besin ihtiyacımızı karşılıyorsak egzersizde vücudumuzun gıdasıdır. Öncelikle kendinize şunu sormalısınız. 
aşlandığınız zaman birinden destek almadan yürüyüp koşmak ihtiyaçlarınızı görmek mi istersiniz? Yoksa birinden destek alarak bastonla yürüyüp bir yardımla mı ihtiyaçlarınızı görmek istersiniz? 


Sosyal medya ile aran nasıl? 
Aktif olarak kullanıyor musun? Sosyal medya hesapların hangileri? 


Sosyal medyayı takip ederim aktif olarak. En çok instagram ve facebook kullanmaktayım. 
Zaman zaman antrenman videolarımı da paylaşırım. İnstagram hesabım enesunal, official; facebookta da Enes 
Ünal kullanıcı adını kullanmaktayım. 


Son olarak dergimiz Evos Angels hakkındaki düşüncelerini alalım? 


Evos Angels Türkiye'de'ilke imza atarak muhteşem bir fikirle alışılmışın dışına çikarak ilk dijital dergiyi okurlarına sundu. Bunun yanı sıra ücretli çöğu dergilerin yapamadığı her yıl dijital dünyanın enlerini büyük bir organizasyonla seçerek okurlarına sunuyor. Dergi içeriği olarakta dolu dolu haber ve paylaşimları okurla-Tina sunuyor. 


Dünya trendlerini cazip fiyat avantajlarıyla kadınların beğenisine sunan Butigo ayakkabıları, bu yaz ofis kombinlerinizin en şık tamamlayıcısı olacak. Renkleri ve detaylarıyla dikkat çeken Butigo yaz koleksiyonunda; klasik stilettolardan hasır topuklu sandaletlere, lazer kesimden botanik desenlere tüm ilkbahar yaz trendleri en şık yorumuyla yer buluyor. 


Butigo'nun 2017 İlkbahar: Yaz i koleksiyonunda ver alan bir p birinden şık ayakkabı model: 

leri, yazın enerj jisini günün he her anında yaşamak isteyen ve Yo gun iş temposundâ'da şıklığından ödün vermeyenlerirkurtarıcısı oluyor. : 


Çalışan kadınların hem gündüz hem de gece kombinleri için şık alternatifler sunan Butigo'nun yaz koleksiyonunda yer alan topuklu ayakkabılar, sandaletler, babetler ve loaferlarla iş yerinizde özgün bir stil yaratabilir, tüm bakışları üzerinize toplayabilirsiniz. 


Butigo'nun 2017 Yaz koleksiyonunda yer alan modelleri görebilmek için FLO mağazalarına uğrayabilir, www.flo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. 


arz. 


Brooks Brothers i 
Yaz Koleksiyonu ile Metropolde 


Zamansız Şıklık 


Brooks Brothers 2017 Yaz koleksiyonları metropolde modem ve zamansız Şıklığin adresi oluyor. İki yüz yıla yayılan moda ve stil tecrübesini yeni-sezon koleksiyonlarına! taşıyan Brooks 

Brothers, yaz sıcaklarında şehirde kalanlar için modern ve İM e şıklık alternatifleri sunuyor. 


— 


Brooks Brothers 2017 Yaz Erkek Koleksiyonu, marin temalı pantolon ve gömlek modelleriyle modern stillere vurgu yaparken, kırışmayan gömlek lüksünü erkek modasıyla buluşturan non-iron gömlekler yaz döneminin en kullanışlı parçaları arasında yer alıyor. Brooks Brothers logolu polo yaka t-shirtlerin kurtarıcı parçalar arasında yer aldığı koleksiyonda farklı renk ve modellere sahip pantolonlar da dikkat çekiyor. 


Brooks Brothers 2017 Yaz Kadın Koleksiyonu'nda ise sezon ruhunu yansıtan elbiseler ön plana çıkıyor. Farklı renk ve desen seçeneklerinin yer aldığı koleksiyonda floral işlemeler hem bluzlarda hem elbiseler de hem de pantolon tasarımlarında karşımıza çıkıyor. Renkli pantolonların öncülük ettiği koleksiyon yaz stilini gardıroplara taşıyor. 


Renk ve desen çeşitliliğiyle sezona yaz sezonuna zengin bir koleksiyon sunan Brooks Brothers, metropolde yaz stilinin en şık ve en modern silüetlerini oluşturuyor. 
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Jean odaklı moda ürünlerinin öncüsü CO-LIN'S, kadınların ve erkeklerin günlük giyim tercihlerini kolaylaştıracak sezon trendi giy-çık ürünler sunuyor. Hem şık hem basic tasarımların yer aldığı koleksiyon, hafif dokulu kumaşları ve rahat kalıpları ile sıcak yaz günlerine eşlik ediyor. 


COLIN'S kadınlara, kolay kombinlenen basic parçalar ile günün her saatine uyum sağlayacak bir. 

stil vadediyor. Gündüzden geceye uzanan yaz şıklığı nakışlı ve baskı desenli ürünlerle tamamlanıyor. 


COLIN'S erkeği ise günlük hayattaki tişört ve jean kombinlerini, sezonun en gözde detayları ve renkleri ile canlandırıyor. Gündüz ofisteki casual şıklığını geceye taşımak isteyen erkekler, beyaz ve mavi gibi canlı renk kombinlerini stiline taşıyor. Yazın vazgeçilmezi şort ve tişört gibi giy-çık ürünler dayanılmaz yaz sıcaklarında hafifleten bir şıklık sunuyor. 


olan çiçek desenli elbiseler ka: katmaya devam ediyor. 


Koton'un Çiçek Partisi teması a yansıtan; canlı renklerin ön plan: lerinin desenlerini çizgi ve puanti' kadınları daha dinamik ve kadınsı k 


Sadelikten ve rahatlıktan ödün vermeyen kadınların yaz aylarında vazgeçilmezi olan çiçekli elbiseler, Koton'un özgün tasarımları ve desenleriyle, tek parça ile şık bir tarz yakalıyor. 


Amber, gelincik, lale, gül, kuşburnu ve zambak gibi yaz çiçekleri ile süslenen elbiseler, rengarenk ve çeşit alternatifleriyle tüm Koton mağazalarında ve online alışverişin adresi www.koton. 
com'da erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor. 


LC Waikiki ile okula dönüş, çocukların heyecanına heyecan katacak. Okulda daha ral 
“Back to School” kol sıtma imkanı da suni sıra hareketli baskıla! 
cool bir görünüm 


LC Waikiki, yaz tatilinin ardından okula dönmeye hazırlanan öğrencilere hem içinde rahat-edebilecekleri hem de tarzlarını ortaya çıkarabilecekleri bir “Back to School” koleksiyonu hazırladı. Enerjinin rengi kırmızı, huzur ve güvenin rengi yeşilin yoğun * olduğu koleksiyonda oduncu gömlekler, kamuflaj desenli ve baskılı sweat- 
< shirtler koleksiyonda göze çarpıyor. 


Asaletin rengi beyazın kullanıldığı gömlek ve polo yaka tişörtler sezonun trendi olurken, siyah ve bejle kombinlenen kanvas pantolon ve eteklerle genç kızlar tarzını konuş- 
© turacak. Erkekler ise, hem spor hem klasik stillere hitap eden okula dönüş koleksiyonunda rahat tasarımlarla boy gösterecek. 


En eğlenceli okul günleri için tasarlanan pantolon, 
: gömlek, süveterler sevdikleri renk ve baskılarla küçük beyleri beklerken, birbirinden renkli pantolon, polo yaka tişört, 
» yelek, hırka ise minik $ kız öğrencilerin stilini tamamlayacak aksesuarlarla okul günlerinin vazgeçilmezi 
< olacak. 
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“Kısmetse Olur'da olan olaylar yüzünden insanlara önyargılı olmaya başladım bu hiç iyi bir şey değil. 
Acaba yalan mı söylüyor? Sorusunu soruyorum hep kendime. Şimdilik kalbim boş. 

İnşallah herkes yalan söylemiyordur." 


Gözde Bozacı kendinden bahseder misin okurlarımıza? 


29 Ocak 1989 Bursa doğumluyum. Baba mesleği olan ayakkabı imalatıyla uğraşıyorum. 
Alışveriş yapmaya bayılırım ne olduğu hiç önemli değil. Boş zamanlarımda hep ailemin yanındayımdır. 


“Kısmetse Olur” adlı programa girmeye nasıl karar verdin? 
Aslında 2 sene önce olduğu gibi bu senede İşte Benim Stilime niyetliydim. Programların ikisi 


de aynı yapım tarafından yapılıyor. Karşılıklı görüşmeler sonucu artık giyinmeye vakit harcamayı bırakıp evlenmeli miyim acaba diye düşündüm ve Kısmet Kısmetse Olur oldu. 


"Kendi adıma söylüyorum ne para için karakterimin N dışına çıktım, ne de daha - fazla ünlü olayım diye yalan konuştum. 
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali, sevilmek yerine daha çok sevilmedim belki ama kimsenin kuklası da olmadım." 


Bu tarz programlarla anılmak nasıl sence? 


# Bu tarz bir programdaysan insanlar seni ve hayatını orada gördükleriyle yargılıyorlar. Ama bilmiyorlar ki kendileri nasıl müdürlerinin ya da patronlarının sözünü dinlemek zorunda kalıyorlarsa bizimde dinlememiz istenen kişiler var. Bu da seni bazen iyi bazen kötü biri olarak gösterebiliyor. Aslında iyide olsan, kötüde olsan insanlar dışarıda seni gördüklerinde taşlamıyor, bağrına basıyor yüzden karakterin ne olursa olsun içinde bulunduğun programda başında olan insanlarda âile sıcaklığı varsa sende böyle bir programda olmaktan pişmanlık duymuyorsun. 
Ben o sıcaklığı ve samimiyeti programda göremediğimden şuan böyle anılmak çokta hoşuma gitmiyor açıkçası. 


Programdaki diğer yarışmacılarla hala görüşüyor musun? 


rograma girdiğim andan itibaren birok kişi gibi "Benim buradan dostum 

az" diye düşünmedim hiç. Eğer se-Ibin temiz ise diğerlerini boşver ep. O yüzden kalbi temiz kalaanlar ile hala görüşüyorum. 


Genelde “Kısmetse Olur” gibi yarışmalardan çok evlenen çiftler olmuyor, sadece hepsi oynuyor diye birçok konuşmalar geçiyor piyasada. Katılıyor musun? 


Kendi gibi olan samimi birini bulmak çok zor evet... Ben evlilik programlarına karşı değilim. Günümüzde görücü usulü nasılsa orada da öyle tanışmaya vesile kişiler var ama işin içine para, tanınmışlık ve daha fazla ünlü olma isteği girince işin rengi de karakterler de değişiyor. Üstüne birde reyting kaygısı olunca karşılıklı çıkar ilişkisine dönüşüyor olay. 
Koyun can derdine düşüyor kasap et. Yani o benim çok önem verdiğim samimiyet kimde var çözemez oluyorsun evlilikte hayal oluyor. Kendi adıma söylüyorum ne para için karakterimin dışına çıktım, ne de daha fazla ünlü olayım diye yalan konuştum. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali sevilmek yerine daha çok sevilmedim belki ama kimsenin kuklası da olmadım. Her zaman doğruları konuştum. Geçen sene Kısmetse Olur'dan evlenen oldu. 
Benimde desteklediğim ve sevdigim bir çift Nur ve Batuhan. Yalansız menfaatsiz kimseden çekinmeden sevmişler evlendiler. Birde bebekleri oldu şimdi inşallah böyle bir ömür mutlu olurlar. 


Gerçekten evliliğe bakış açın nasıl? 


Çok sıcak. Artık evlenmeyi istiyorum tabi ki... Annemin ısrarlarıyla da bu her geçen daha da artıyor. 
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Kalbin şu sıralar ne durumda? Boş mu, dolu mu? 


Kısmetse Olur'da olan olaylar yüzünden insanlara önyargılı olmaya başladım bu hiç iyi bir şey değil. Acaba yalan mı söylüyor sorusunu soruyorum hep kendime. 
Şimdilik kalbim boş. İnşallah herkes yalan söylemiyordur. 


Gözde Bozacı'ya göre evlilik ve aşk nedir? 


Bence aşk birine duyduğun tutku... Zamanla bu alışkanlığa dönüşüyor. Aşk belki saygı gerektirmez ama evlilikte olması gereken ilk koşul saygı. Sonra da güvendir bence gerisi teferruat. 


Çok güzel bir yüzün ve fiziğin var. Birçok projeden teklif geliyordur. Değerlendirmeyi düşünüyor musun? 


Teşekkür ederim. Evet, geliyor özellikle de sosyal platformda. 
İçime yatan güzel bir proje olmasına dikkat ediyorum. Yakın zamanda sürprizlerimiz var. 


Önümüzdeki 5 yıl içerisindeki hedeflerin desek? 


Bugün babam işin başından ayrılsa yönetmeyi başarabileceğim bir iş yerimiz var. İş anlamında hedefimi gerçekleştirdim çok şükür. Bunların dışında evlenmeyi ve çocuk sahibi olmak hedefse ilk hedeflerim onlar. Çünkü anne olmayı çok Karim 


Bundan sonra hangi alanda ilerlemek istiyorsun? 


Dediğim gibi iş olarak istediğim rr şeyi yaptım. Aklımda birkaç ve proje var. Yakında açıkla- 


onları da. 
| 
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“İşte Benim Stilim” adlı yarışma programında da yer aldın. Bu programlar arasında kendini en iyi ifade ettiğin hangisiydi? 


İşte benim stilimde kendimi ifade edebilecek kadar bulunmadım. Kısmetse Olur'a gelecek olursak ilk haftalardan yaşadığım psikolojik savaşlardan sonra acaba yanlışlıkla Survivor'a mı geldim diye düşünmedim değil. Neredeyse herkesin programda kalma çabası varken ben daha ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Hayatımın en sulu göz zamanlarını orada geçirdim. Burası evlilik programı herkes birbirini tanır diye her seferde altı çizilen bir yerde benim (ismi lazım değil) biriyle karşılıklı tanıma isteğim kurulu düzene aykırı olacağından kabul edilmedi. İşlerine gelenler, düzene uyanlar, kahraman ilan edilirken ben yuva yıkan kadın oldum. 
Böyle bir şey olması için önce bir yuva ve bir çift olması gerekir. Bunların hiç- biri yoktu. Kendini anlatabilmek, üstüne iyi ya da kötü bir imaj yakıştırılması senin değil başkalarının elinde. O yüzden kendini ifade edebilmekte yap denileni yapmaktan geçiyor. Ben orada hiç denileni yapmadım, dinlemedim. 
Kötü gösterilmem belki de bu yüzden. 
Kova burcuyum ve asilik biraz fazla. 
Beni anlayanları ve yanımda olanları düşünerek yine de tüm samimiyetimle kendimi ifade etmeye çalıştım. Ama anladım ki sen ne anlatmaya çalışırsan çalış, insanlar seni anlamak istedikleri kadar anlıyorlar. İşte bu yüzden klasik bir cümle ama beni tanımayan sevmez, tanıyansa çok çok sever oldu. 


/ 


"Aşk belki saygı gerektirmez ama evlilikte olması gereken ilk koşul saygı. Sonra da güvendir bence gerisi teferruat." 


Giyim olarak tercih ettiğin markaların hangileri? 


Günlük giyimimde Zara'yı çok severim. 
Alışverişime yüksek bir bütçe ayırdıysam ayakkabıda Valentino, Chanel, Louıs Vuitton tercihlerimdir. 


Günlük giyim tarzın nasıldır. Spor, şık, klasik, cassual vb... 


Spor şık çok severim. Abiyelerimi bile spor ayakkabıyla giyebilecek potansiyelim var. 


Ne tarz kokular seni çeker. Kullandığın parfüm hangisi? 


Odunsu ve pudralı kokular tercihim. 
Değişik kokular denerim hep ama sabit kokum Bond no:9 NY Amber. 


Bayanların ayakkabı ve çanta tutkunluğunu bilmeyen yoktur. Sende de var mı bu tutkunluk? 


Var var... Ayakkabı üretimi yapıyorum kendi tutkumu kendim yaratıyorum, 
Ama çok çift ayakkabım yoktur. Biriktirmek yerine paylaşmayı seviyorum. 
Bir daha giymem dediklerimi raflarda eskitmek yerine ihtiyacı olanlara veriyorum. 


Çantanı karıştıracak olsak en çok ne çıkar? 


Alışveriş fişleri en çok çıkan şey olur. 
Parfümümde çantamın olmazsa olma- 
21... 


En büyük destekçin kim? 


Babam ve kardeşimde her zaman yanımdadır. Ama her şeyimi paylaşabildiğim kişi annem olduğu için her konuda en büyük destekçim ANNEM. 


N Hayatında olmazsa olmazların 
İ desek? 


Ailem. Onlarsız bir hayat düşünmek istemiyorum. 


> Okurlarımıza son olarak iletmek istediklerin? 


erkesin aklında benimle ilgili iyi 

da kötü birçok soru işareti var- 
1. Umarım sayenizde birçoğunu 

derebilmişizdir. 


a medya hesaplarını sıklıkla 


kontrol edebiliyor musun? Hesaplarının hangileri? 


p. / Evet, telefonum günün çoğu saati elimde. Instagram: gozdebozaciofficial, Twitter: gzdbzc, Snapchat gozdebozaci. 


Son olarak dergimiz Evos Angels hakkındaki düşüncelerini alalım? 


Türkiye'nin ilk ve en çok okunan dijital dergisi hakkında kötü düşünmek ne mümkün... Okurlarınızı çok güçlü ve başarılı isimlerle buluşturuyorsunuz. Üstüne birde sizin samimiyetiniz harika. Ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Başarılarınızın devamını dilerim. 


Lidyana.com; mayodan terliğe; çantadan güneş gözlüğüne ve hatta havlu, şapka ve deniz yatağına kadar tatil bavulunun olmazsa olmazlart'ile yaza hazır! 


aynı zamanda çel de elden bırakmayan kadınlar için iddialı tasarımların yer aldığı mayo ve bikini koleksiyonlarını, moda severlerin begenisine sunuyor. Canlı renkler ve hasır detayların öne çıktığı sandaletler, bu yazın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, geometrik şekilli renkli camlı güneş gözlükleri stilinizi tamamlıyor. 


Lidyana.com'da yer alan plaj çantaları, güneş gözlükleri, renkli sandaletler, şapkalar ve eğlenceli plaj havluları, tatil bavulu hazırlıklarına başlayanlara keyifli seçenekler sunuyor. 


Ö BODY 


New weave of fitness. 


GÜ M0 /xbodyturkiye 


www.xbody.com.tr 
4443992 


YENİLİKÇİ 
TASARIM 


Xbody Newave sadece Zm” yer kapladığı için isted ortama rahatlıkla uyum sağlar. Ergonomik ve benzersiz şık tasarımı ile öne çıkan Xbody Newave, aynı zamanda oldukça hafif olduğundan 


kolaylıkla istediğiniz yere taşınabilir. Ayaklı, taşınabilir ve grup opsiyonu formlarından dilediğinizi ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz 


EMS, bir antrenman, bir rehabilitasyon ya da bir vücut biçimlendirme aleti olarak kullanılabilir. Akımlar bir cihaz tarafından üretilir ve doğruak olan kasların üzerindeki elektrotlar aracılıgıyla kaslaı lu akımlar kasların kasılmasına neden olur. Böylece antrensında kasılan kasların hareketine benzer bir sonuç elde edilir. 
Böylelikle agonist ve antagonist kasların yanı sıra en derindeki kas grupları da aktif hale gelerek en etkili çalışma sağlanmış olur. 
Bu, 21. yüzyılın antrenman şeklidir. 


MACHKA İLE 
MODERN BİR 
STİL YOLCULUĞU 


Machka 2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonunun ihtişam dozu yüksek tasarımları, Machka kadınının zamansız stiliyle buluşuyor. Eşsiz bir el işçiliği ile-'harmanlanan lüks detaylarıyla ilham veren tasarımlar, zarif bir kış etkisi ile taçlanıyor. 


2017-18 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer alan ihtişam dozu yüksek Machka tasarımları sizi modern bir stil yolculuğuna davet ediyor! 


Gösterişli feminenliği, dozunda bir maskülenlikle lengeleyen zarif etki, koleksiyonun en dikkat çekinoktasını oluştururken, palto yakalarına iliştiri- 
“len yaka iğneleri ile kürk yakalar, Machka kadınının işiltilı aurasına katkıda bulunuyor. 


Koleksiyonda sofistike ve formal bir etki yaratan koza;görünümlü jakarlı anorakların yanı sıra, çift araflı giyilebilen metal fermuarlı kapüşonlu manolarla kombinlenebilen hacimli görünümler, sonbaharın atmosferine uyum sağlıyor. 


Z 


z 


Lüksün ve rahatlığın idealize edildiği pilili ve yüksek belli pantolonlara eşlik eden boynu saran yüksek yakalı sade ipek bluz ve poplin gömlekler sizi 40'lardan 70'lere uzanan bir yolculuğa davet ediyor. 


Zarif ve modern çizgisiyle zamana meydan okuyan Machka tasarımları 2017-2018 Sonbahar-Kış sezonuhda da güçlü iddiasını ortaya koyuyor. 


PLAJLAR LOVEKINİ 
İLE ÇİÇEKLENİYOR! 


Bu yaz sahiller LOVEKINI ile çiçek açıyor! Milano'nun trend-setter ruhunu, Bodrum'un e taşıyan bir beach couti olan LO- 
VEKINI, plaj mod getiren tasarı ilgi görüyor! Kol. mayo, bikini, tünik, plaj çantası, clutch ve plaj havlularına yer veren LOVEKI-NP'nin seçkin koleksiyonu ile çiçeklerin zarafeti üzerinize yansıyacak! 
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Temelleri 2012 yılında moda- nın başkenti Milano'da atılan 
2016 yılında İst 

ta geçi, 


temsilinin büyüsünden alırken iv bu estetiği bir akademisyenin titiz, muntazam ve detaycı çalışmasıyla birleştirerek lüks ve eşsiz bir deneyim vadeden LO- 
VEKINI, mayo, bikini ve tuniklerinde şifon çiçek işlemeleri- 

nin öne çıktığı koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Detaylardaki 


LOVEKINI tasarımlarının kumaş ve materyalleri İtalya ve Fransa'nın çeşitli şehirlerinden özenle seçilerek İstanbul'daki LOVEKINI Bikini Laboratuvarı'nda deneysel çalışmaların titizliğinde adeta moleküllerin birbirleriyle eşsiz uyumu düşünülerek alanında önde gelen ustalar tarafından özel bir işçilikle üretiliyor. Doğanın muhteşem element renklerinden bilimsel gerçeklik ile yararlanan LOVEKINI, tasarımlarında herkesten farklı ve eşsiz renkler sunuyor. 


Plajlarda 
Anne & Kız 
Modası! 


herkesten özel, farklı üyüleyici hissedeceksiniz! 


la ödün vermeyenler, plaj modasına yeni bir EKINI ürünlerine, City's-Nişantaşı'nda yer alan LOVEKİ -up:Store'nini yanı sıra, Shiva Designer Store Bodrum Pal ina, Avenue No7 Boutigue Kıbrıs , mağazaları ile www.lidya ve www.İovekini.com.tr adreslerinden ulaşabilirler. 


a! 


Oleg Cassini'den 
Iz Bırakacak 
Yaz Tasarımları 


Bazen romantik bir plajda, bazen şehirde deniz kıyısındaki şık bir mel başında... Yazın sonuna doğru yaklaşıyor olsak da, kadınlara özgün ve seçme imkanı sunan sahil davetleri hız kesmeden devam ediyor. Oleg görünümleriyle bu sezon da akıllarda iz bırakıyor. Şifon ve tül gibi hare umaşlarla hazırlanan abiyelere mavi ve pembe tonlar canlılık katıyor. İddialı çiçek desggleri, derin V yakalar, zarif kristaller ve kemer detaylarıyla dikkat çeken uçuş uçuş abiyeler sıcacık yaz ak-Şamlarıyla en zarif şekilde bütünleşiyor. 


a, bazen de havuz etli tasarımlar kadınları şık 


Yaz sonuna dek süren sahil davetleri için Oleg Cassini birbirinden şık seçenekler sunuyor. Asil ve cesur detaylarıyla öne çıkan 
2017 abiye koleksiyonunun 
dikkat çekici bir bölümü “sahil” konseptine uygun parçalardan oluşuyor. Yazın sıcacık akşamlarıyla uyumlu, zarif ve uçuş uçuş elbiselerde iddialı çiçek desenleri kullanılıyor. Yumuşak mavi tonları, saks mavisi, lacivertler ve pudra pembesi bazen tasarımların bütününde, bazen de detaylarda karşımıza çıkıyor. 


EM 


Yazın ruhuyla bütünleşen zarif siluetler 


Tasarımlarda süslemeler ve farklı detaylar çoğunlukla gögüs kısmında yoğunlaşıyor. 
Kimi zaman kristallerle bezeli işlemeler, kimi zaman derin V yakalar, kimi zamansa üç boyutlu çiçekler, bu yılın trendlerine dokunan kemer detaylarıyla birleşiyor. Bel kıvrımının vurgulandığı siluetler, şifon kumaşlar ve tüller gibi hareketli materyallerin kullanıldığı eteklerle tamamlanıyor. Böylece sahil kenarında eksik olmayan hafif rüzgarla bütünleşecek derecede zarif siluetler meydana çıkıyor. 


Monako Prensesi Grace Kelly ve First Lady Jacgueline Kennedy gibi pek çok ünlü stil ikonu için hazırladığı tasarımlarla adını moda tarihine altın harflerle yazdıran Oleg Cassini'nin mirası günümüzde yaşamaya devam ediyor. 
Oleg Cassini gelinlik ve abiye koleksiyonlarındaki her yaşa ve her tarza hitap eden yüzlerce parça ile kadınların hayallerindeki mükemmel görünüme kavuşmasını sağlıyor. 


Düzenleme: Evrim YAŞLAK & Evren YAŞLAK Röportaj: Leo DEMİRCİYAN 
Fotoğraf: İlker UZUNALAN 


Vision: Özkan AYDOĞANOĞLU 
Makeup: Figen ZAİM 

Saç: Emre ÖZDEDE 

Grafik: Işık Eflan TINAZ 
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Dimer 


“Takipçilerimle aramda özel bir bağ var. Beni çok iyi anlıyorlar ve kadın - erkek takipçim eşit. Hem erkekler hem kadınlar izliyor beni. " 


Nez Demir... Kısaca seni tanıyabilir miyiz? 


29 yaşımdayım. Gebze'de doğdum büyüdüm. Annem Bayburtlu, babam Trabzonlu... Karadeniz'de büyümedim ama o yörenin her kültürüne sahibim diyebiliriz. 


Instagram'a giriş hikâyen nasıl başladı? 
İnsanlar ilk video çekmeye başladığında ben de yapabilirim dedim ve girdim. İlk Vine” da başladım. Sonra vine bitince instagramda devam ettim. Videolarım teker teker patladı. Bir sürü 


sayfada döndü. Gören geldi sayfama bu sayede. 


Paylaşmış olduğun videolarındaki hikayeleri önceden kurgulayarak mı yapıyorsun yoksa hepsi doğaçlama mı? 


Aniden aklıma gelen videolar da oluyor, düşünüp sonra çektiklerim de genelde plansız çekiyorum. 


Takipçilerinle aran nasıl? Hepsine geri dönüş yapabiliyor musun? 


Takipçilerimle aramda özel bir bağ var. 
Beni çok iyi anlıyorlar ve kadın erkek takipçim eşit hem erkekler hem kadınlar izliyor beni. Yorumlarda cevap veriyorum mümkün oldukça ama mail ya da dm'lere bakamıyorum maalesef. 


Cidden bir kadın olarak paylaşım yapmak kolay değil. Bilirsin genelde erkeklere komik derler. Yakınların ve arkadaşların bu durumunla alakalı ne diyorlar? 


Erkekler daha iddialı bu konuda evet ama artık mizah yapan çok kadın var. Bence bu çok güzel bir şey... Düşünsenize Türkiye'de milyonlarca kadının arasından sıyrılıp sadece kendi imkânlarıyla video çeken ve çok büyük bir kitleye sahip kadınlardan birisin bence çok havalı. 


Özel hayatında herhangi bir işte çalışıyor musun? w 


Bir bankada çalıştım 5,5 yıl ve kendimce haklı sebeplerle işten ayrıldım. Dava açtım ve kazandım. Keyfini sürüyorum. 
Sosyal medya ile ilgileniyorum şuan sadece. 


Oyunculuk veya spikerlik gibi düşüncelerin var mı? 


Oyunculuk teklifleri aldım ama düşünmedim pek. Ben hayatımdan memnunum şuanı 
Belki çok iyi bir proje gelii rim değişir bilemem am dilik böyle. 


Nez Demir'in bir günü nasıl geçiyor. 
Kısaca anlatır mısın? 


Genelde uyuyarak geçiyor. Haftada 4 
gün spora gidiyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Fırsat buldukça da seyahat ediyorum. Pek evde durduğum söylenemez. 


Çok düzgün bir fiziğin var. Herhangi bir spor dalıyla uğraşıyor musun? 


8 sene voleybol oynadım. Yıllarca ara 
verdim spora. 1 senedir pilates, fit dance, genel olarak salon sporu yapıyorum. 


Fotomodellik veya modellik teklifleri gelse kabul eder misin? 


Hayır. Düşünmüyorum. 


Giyim olarak tercih ettiğin markalar hangileri? 


Tercih ettiğim markalar yok açıkçası. 
Her markadan en az bir parça vardır dolabımda. Ama kol saati takıntım olduğunu söyleyebilirim. Dore renk 

saatler olmazsa olmazım. 


Parfüm olarak hangi tarz kokuları tercih edersin? Kullandığın par- 


füm? 


Fresh ve çiçek kokularına bayılırım. 
Hafif kokulardan vazgeçemem. Miss Dior, Chloe ve Dolce Gabbana en sevdiklerim. 


Hayatında aşk nerede? Bir ilişkin var mı? 


Ben aslan burcuyum. Aslan kadınız Aşk kadını. Aşkı kolay kolay harcamam. Aşık olduysam o yıllarca gider bende. Ama karşılıklı, ama değil. Şuan hayatımda biri yok yani her an aşık olabilirim. 


Nez Demir'in kalbini bir erkek nasıl fetheder. Yani en çok neyine dikkat edersin? 


Erkeğin bakımlı olması çok önemli benim için. Sonrasında bana davranış şekli, ilgisi, alakası... İlgisiz erkeğin hayatımda da kalbimde de yeri yok. Biraz da maço seviyorum galiba. 


Hayatta asla yapmam dediğin bir şeyi yaptığın oldu mu? 


Asla yapmam dediğim şeyi yapmam. Çünkü çok inatçıyım... 


Peki, hayranlarınla karşılaştığında nasıl tepkiler alıyorsun? 


Çok güzel, aaa Nez deyip sarılıyorlar boynuma. Fotoğraf çekiliyoruz, sohbet ediyoruz. 


Tutkunu olduğun bir takım var mı? 
Fanatik misindir? 


Fenerbahçeliyim ama fanatik değilim. 


Şuan ki yapmış olduğun video formatı dışında bir çekim yapmayı hiç düşündün mü? 


Instagram dışında youtube'a girmeyi düşünüyorum. Şuan konsept arayışındayız. 


Buradan okurlarımıza iletmek istediklerin nelerdir? 


Beni takip eden destek veren herkesi o kadar çok seviyorum ki... İyi ki hayatıma girmişler. Tabi ben de onların. 
Gittiği yere kadar da beraberiz inşallah. 


Sosyal medya hesaplarını alalım? 


Instagram: nezdemir, Twitter: nezdemir. 


Son olarak dergimiz Evos Angels hakkındaki düşüncelerin? 


Evos Angels dijital ortamda okurlarıyla buluşan ve bizi binlerce insanla birleştiren harika bir dergi. Sizleri tanıma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. 


OXXO ile egzotik ruhunla tanı 


Oxxo yaz koleksiyonu floral desenler ve çarpıcı renklerle egzotik parçaları bir arada sunuyor. Nakışlar, volanlar ve fırfırlar temanın ruhunu yansıtırken, egzotik baskılı kimonolar hareketli formlarda baştan çıkarıcı desenler ile süslenmiş parçalar, püsküller, doğayla bütünleşmenizi sağlayan önemli detaylardan. 


PLAJ SAÇLARINDA 
DOĞALLIK RÜZGARI 


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte plajlarda 2017 saç modası kadınların gündeminde yer alma- ya başladı. Bu sene plajlarda güneşlenirken, sahilde keyifli vakit geçirirken, happy hour partilerinde, salaş örgülerin, çift topuzların, doğal okyanus dalgalarının ve tüylü saç aksesuarlarının sıkça görüleceği vurgulanıyor. 
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Tatil sezonunun açılması ile birlikte 2017 yılının plajlarda saç modası da konuşulmaya başlandı. Daima bakımlı ve stil sahibi görünmek isteyen kadınlar, happy hour partilerini, sahilde, havuz başında ne giyecekleriyle, saçlarını nasıl yapacaklarını önceden planlıyor. MOS Nişantaşı Saç Tasarım Uzmanları Ali Subaşı ve Erkan Uzelli, 2017 yazında trendleri yakalayan kadınların salaş örgüleri, çift topuzları, doğal okyanus dalgalarını ve tüylü saç aksesuarlarını sıklıkla tercih edeceklerini belirtiyor. 


İ ğ w 


Çift Topuzla Daha Hacimli Saçlar 


Subaşı; “Dağınık biçimde her iki yandan eşit derecede toplanmış topuzlar bu yılın yeni trendlerinden biri. Hem salaş hem de sevimli bir hava veren bu topuzları yüksek veya alçak yapabilirsiniz. Ayrıca saç aksesuarlarıyla da hareketlendirmek mümkün. Daha hacimli görünen saçlar için ikili topuz saç modelinde topuzunu gevşek toplamanız bırakılan saç tutamlarının da daha yoğun görünmesini sağlayacaktır” dedi. 


Jzelli; “Güneş ışıltısının saçlara yansıdığı yaz Z vazgeçilmez modellerinden bi “de'yarım topuz saçlar! Bu sene de plajlardâ'nemli saçların doğal görünümüne uygu m topuz saç modeli popülerliğini sürdü du saç biçimi sadece plaj için değil, 


adelerini kullandı. 


imanda havuz i için de iyi bir seçenek” 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ÇARAMELATTE 
MITH ESPRESSO 


Zayıflama ve Güzellik Merkezi 


Coolshape360 teknolojisi ile zahmetsiz kilo vermenin keyfini yaşa! 


“1 Tela 0216 34828 20 


AGUAZZURA 2017 
PRE-FALL KOLEKSİYONU'NDA 
OŞMANLI ETKİSİ 


Dünya ita ünlü a ii me 1 mari agi 1 AGUAZZURA'nın 2017 Pre-Fall Koleksiyonu, Türk Ikat v. 
Suza ir aşları Osmanlı Me in da esinlenerek, Doğu ile Batı'yı ii NM pet Sfen if ipek yokuluğıl ki 


Mücevher ve inci detaylarıyla göz alan AGUAZZURA 2017 
Pre-Fall Koleksiyonu, ağırlıklı olarak ipek ve kadife dokulu tasarımlardan oluşuyor. Kırmızı, pudra ve yeşil tonlarının kullanıldığı koleksiyonda her biri Aguazzura'nın Kurucusu ve 
Baş Tasarımcısı EJdguardo Osorio'nun özgün tasarımı olan ayakkabılar, şık püskül ayrıntıları ve benzersiz nakış işlemeleri ile dikkat çekiyor. 


AGUAZZURA 2017 Pre-Fall Koleksiyonu, BEYMEN'lerde ayakkabı ve stil tutkunları ile buluşuyor. 


Kot şort çanları çalıyor 


E-ticaret platformu n11.com, yaz trendlerinde öne çıkan parçalardan, denimin en rahat hali kot şort çeşitlerini Moda kategorisinde moda severlere iunuyeif Nakışlı, cepli, yırtık, yüksek 


bel kot şortlar bu yazın vazgeçilmez ve trendy p 


| 


E-ticaret platformu n11.com'un Moda kategorisi yazın Vazgeçilmez ve havalı parçası kot şoi farı ağırlıyor. Denimin en rahat, kullanışlı ve havalı hali kot şortlar, n11.com vitrinlerinde birçok farklı form- da karşımıza çıkıyorSezonun bir başka trendi nakışla birleşen, yüksel bel modelleriyle farklılaşan, sokak stilinin gözdesi yırtık ve yıpranmış seçenekler ve daha birçok kot şort nl4.com'da moda severleri bekliyor. XX» 


ayki gezimizi yine Bodrum'un güzel mahallerinden biri olan Dereköy'e yapıyoruz. 2012 
kadar Bodrum ilçesine bağlı bir köyken, 2012 yılında Muğla'nın büyükşehir olmasıyla mahalle statüsünü almış. Bodrum'a uzaklığı 8 km uzaklıkta olan Dereköy, geçen sayıhsetmiş olduğum Peksimet'in komşusu. 
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Dereköy'ün 800 senelik bir geçmişi varmış. 1000 kişilik ütsun inde şimdilerde bir çok.” şi sanatçı var. | Benize'y raklaşık.5 esafede olmasina rağmendöğa ile.daha iç'içe olduğu ve 

“diğer bodrum'ma iediği'için tercih sebebi olduğunu düşünüyorum. n 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Dereköy'e fotoğraf çekmeye gittiğimde kafamda daha farklı bir yazı vardı. Fakat Temmuz ayında gerçekleşen 2 farklı olay ile yazımın gidişatı mecburen değişmiş oldu. Birincisi 21 Temmuz günü Bodrum'da yaşanan depremden sonra Dereköy'de bulunan ve sadece kış aylarında yağmur sularının aktığı kurak dere yeniden akmaya başlamış. Çok uzun yıllardır bu mevsimde su akmaya dere, depremden sonra su akması ile özellikle Dereköy sakinlerini oldukça şaşkına çevirmiş. 


İkinci olay ise 29 Temmuz sabahı üzerimizden geçen helikopterlerin sesi ile uyandım. 
Artık alışa gelmiş üzere olarak bir yerlerde yangın çıktığını anlıyorum. 2 helikopter ve 
1 uçak vardı. Yangın kadıkalesi'nde idi. Bende hemen makinemi alıp oraya doğru yola 
koyuldum. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangın bir çok evi tehdit etmiş ve evlere çok yakın mesafede söndürülmüş. 


Eve gelip fotoğrafları hazırladıktan sonra yine gökyüzünde çok fazla duman gördüm. Dumanın olduğu yere doğru bakınca bu sefer yanan bölgenin Dereköy olduğunu anladım. 
Tekrar makinemi alarak yola koyuldum. Kadıkalesindeki 2 tepenin tam arkasında bulunan Katı atık alanında çıkmış yangın. Dereköy'e bağlı olan bu çöplükte maalesef sürekli yangın çıkıyor. Rüzgarın da etkisi ile yangını kontrol altına almak bir hayli zor oldu itfaiyeciler için. 
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Ertesi gün yangın altına alındı fakat ben satırları yazarken henüz söndürülmemişti. BI ereköy yazımda bu yüzden depremden sonra akmaya başlayan kurak dere ve 


Dereköydeki çöplüğün yanması ile çekildi. 


e na 
4 p a vr / 
/ e . 
| i « : 11 i 
P7 
V ' N | i 
K > Lösevlli 
> KURULUŞUDUR 


ZELÖSANTE 


Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 


